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Madelon (40)
ontmoette vorig jaar
voor het eerst haar
biologische vader.

Hij liet haar en haar
moeder in de steek
toen ze nog een baby
was. Haar hele leven
vroeg ze zich af wie hij
was. "Ik kan mezelf nu

olledig omarmen.”

“Mijn moeder was aan het koken
terwijl mijn vader nog even snel bood-
schappen zou doen. Ze zat geduldig
aan tafel te wachten, maar hij keerde
nooit terug. Hij had zijn tandenborstel
en paspoort meegenomen ontdekte ze,
en later hoorde ze via familie van hem
dat hij in het buitenland zat. Ik was
vier maanden oud. Mijn moeder werd
verscheurd door verdriet. Ze had het
totaal niet zien aankomen. Ja, hij was
een vreemde vogel en hij vond de
verantwoordelijkheid voor een kind
spannend, maar dat hij haar zou laten
vallen, had ze nooit verwacht. Hij was
haar grote liefde. Een reden voor zijn
vertrek heeft ze nooit gekregen.

Het tekende mijn moeder voor het
leven. Ik weet niet beter dan dat er
thuis altijd verdriet op de achtergrond
sluimerde. Als kind vond ik het moei-
lijk om te zien dat mijn moeder niet
volledig gelukkig was. Pijn en boos-
heid vormden een rode draad in

haar bestaan. Haar vertrouwen in de
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mensheid was in één klap weg.
Ze stortte zich volledig op mij. Het
was mijn moeder en ik tegen de rest
van de wereld.Vier handen op één
buik. Ze had geen goed betaalde
baan, maar ze zorgde dat ik nooit
iets tekortkwam. En dat lukte. Als ik
terugkijk op mijn jeugd, heb ik vooral
goede herinneringen. Mijn moeder
drukte door haar pijn heen om mij
een fijn leven te geven. Een vader
miste ik niet. Hoe kun je iets missen
wat je nooit hebt gehad? Daarnaast
maakte m'n moeder me vaak duidelijk
dat mijn vader geen fijn persoon was.
Ze noemde hem altijd ‘die malloot’of
‘die gek’. Als ik naar hem vroeg, raakte
mijn moeder gefrriteerd. Het was voor
haar te pijnlijk om over hem te praten.
Ze heeft me wel altijd vrijgelaten in
mijn keuze om zelf contact met hem
te zoeken. Dat wil zeggen in woorden,
non-verbaal was de boodschap: waag
het niet! Mijn moeder was mijn alles,
dus ik besloot als kind het te laten =
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rusten. Ik wilde niet op haar blauwe
plek blijven drukken. Ik accepteerde
dat ik nooit zou weten wie mijn vader
was. Mijn moeder was genoeg.”

DE HELFT VAN JE GENEN
“Hoe ouder ik werd, hoe meer de
nieuwsgierigheid naar mijn vader
toenam. Ik had karaktertrekken

die duidelijk niet van mijn moeder
kwamen en vroeg me af of ik ze van
mijn vader had geérfd. Ik ben impul-
sief, avontuurlijk en soms een beetje
kort door de bocht. Mijn moeder is
doordacht, verstandig en degelijk.
‘Nu ben je net hem,’zei ze soms.
Het voelde dan alsof ik iets fout
deed. Ik wist niet wat ik met dat
stuk van mezelf aan moest. Ik was
bang dat als ik het zou omarmen,

ik iemand zou worden die mijn om-
geving niet wilde. En wat betekende
‘net hem’eigenlijk? Wie was hij?'Die
malloot’ was toch een helft van mijn
genen. In mijn hoofd worstelde ik
jarenlang met dit soort vragen.

Uiteindelijk liep ik tegen €€n mmfr
op. Ik was inmiddels midden dertig,

gelukkig getrouwd en moeder van

twee kinderen, maar ik had geen idee

wie ik was en wat ik wilde. Ik hopte
kon niks vinden

van baan naar baan,
er uiteindelijk

wat me beviel en koos
voor om fulltime moeder te worden.
Echt zo'n koekjesbakmoeder die je

in reclames ziet. Het maakte me 0
ongelukkig. Na zes jaar besloot ik

mijn passie voor het helpen van
mensen weer op te pakken en voor
mezelf te beginnen als coach.Tijdens
een cursusweekend voelde het alsof

ik door de bliksem werd geraakt. Een
vrouw in het publiek vertelde over hoe
het ontmoeten van haar biologische
vader haar leven positief veranderd
had. Ik kan het niet verklaren, maar
vanuit mijn tenen voelde ik dat deze
boodschap voor mij was. Dat het een
teken was.’Het is nu of nooit,”hoorde
ik in mijn hoofd. Ik dacht al jaren aan
contact zoeken met mijn vader, maar
actie ondernam ik niet, omdat ik mijn
moeder niet wilde kwetsen. Deze keer
besloot ik naar mijn innerlijke stem te
luisteren. Thuis zocht ik via Facebook
direct contact met mijn halfbroertjes.
Via familie van mijn vader wist ik dat
hij kinderen had gekregen met een
andere vrouw die hij ook in de steek
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had gelaten. Met zijn zoons had hijzo
nu en dan nog contact. Opeens ging
alles supersnel. Ik sprak met mijn
halfbroers af dat ik mijn vader een
paar dagen later zou bezoeken in een
verzorgingshuis. Hij leed aan COPD
en woonde er al een tijdje. Mijn moeder
vertelde ik niks. Dit was mijn ervaring
en ik wilde niet dat zij die zou kleuren

met haar pijn.”

EXCENTRIEK LEVEN
“Tk was minder zenuwachtig dan

ik had verwacht, toen ik voor zijn
deur stond. Het was niet emotioneel
beladen. Ik was niet boos. Ik wilde
gewoon weten wie hij was, zodat ik '
kon leren wie ik was. Mijn halfbroertje
opende de deur en daar was hij: de
man over wie ik mijn hele leven had
gefantaseerd. Geen nare boemary
maar een oude, breekbare man met“
een zuurstofslang in zijn neus_TerWUl
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ik de situatie probeerde te bevatten,
begon mijn vader hevig te huilen.

Met zijn zuurstoftank strompelde

hij naar me toe om me een stevige
knuffel te geven.’Daar is ze dan
eindelijk he, zei ik droog. Het was
heel surreéel. Zo'n vreemde man is
dan opeens je vader. Hij begon direct
met zijn kant van het verhaal, legde
uit waarom hij had gedaan wat hij
had gedaan, maar ik wilde het niet
horen. Die strijd was van hem en

mijn moeder, daar kwam ik niet voor.
‘Je mag het loslaten. Ik ben niet boos,”
zei ik. ‘Tk wil gewoon weten wie je
bent.” We spraken een uur over zijn
excentrieke leven, de reizen die hij
had gemaakt, de beroemde mensen
die hij had ontmoet en onze gedeelde

liefde voor eten. Mijn vader bleek een

extravagante, avontuurlijke man te zijn.

Een levensgenieter en impulsief, net
als ik. Hij was alleen totaal incapabel
op het gebied van relaties. Hij vluchtte
zijn hele leven al voor elke vorm van
verantwoordelijkheid. Het maakte

me dankbaar voor de stabiele helft
van mijn genen die ik had gekregen
van mijn moeder. Eigenlijk vormde

ik zo de perfecte balans tussen hun
karakters. Waarom hij mij nooit had

opgezocht, durfde ik niet te vragen.
Ik was te bang voor het antwoord.
Toch keerde ik voldaan terug naar
huis. Nu wist ik wie mijn vader was.”

VOOR MEZELF GEKOZEN
“Mijn moeder reageerde verbitterd
en boos toen ik haar vertelde over de
ontmoeting.’Nu mag je een keer je
pijn bij jezelf houden,’zei ik terwijl
de tranen over mijn wangen rolden.
Ik was zo trots dat ik eindelijk voor
mezelf had gekozen. Toch besloot ik
vanwege mijn moeders verdriet mijn
vader niet nog een keer op te zoeken

en het contact te beperken tot e-mails.

Enkele maanden na onze ontmoeting
overleed hij. Het voelde niet alsof ik
mijn vader kwijt was, want een vader
is hij nooit geweest, toch raakte zijn
overlijden me diep. Ik voelde verdriet
over dat mensen zo'n puinhoop van
hun leven kunnen maken. En verdriet
over dat mijn moeder haar hart niet
meer kan openstellen voor een ander.
Tk gun het haar zo.

Met het overlijden van mijn vader viel
er een grote last van haar schouders.
De bitterheid verdween, de strijd was
gestreden, het hoofdstuk afgesloten.
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Mijn vader kan nooit meer tussen ons
in komen. Onze relatie is nu beter dan
ooit. Ook al was het maar één keer,

de ontmoeting met mijn vader heeft
me enorm veel rust gegeven. Ik kan
mezelf nu volledig omarmen. Elk deel
van mij mag er zijn. Ik ben niet mijn
vader, ik ben niet mijn moeder, ik ben
gewoon mezelf.” B
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